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Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals… 
(Spreuken 3:3) 

Liefde en trouw: twee kostbare woorden. Maar soms ook zijn liefde 
en trouw ver te zoeken, helaas. Kunnen we er hier iets over 
zeggen? De twee woorden die hier gebruikt worden voor ‘liefde’ en 
‘trouw’ hebben hun oorsprong in Gods verbond met zijn volk. Voor  
‘liefde’ kun je ook lezen ‘goedertierenheid’ of ‘genade’. En ‘trouw’ 
kan vertaald worden met ‘waarheid’. Alle paden des Heren zijn 
goedertierenheid en trouw (Ps. 25:10), alles wat God zegt en doet 
is vervuld van liefde en trouw. Menselijke liefde en trouw hebben 
uiteindelijk Gods liefde en trouw als bron. Als er staat dat God de 
mens schiep naar Zijn beeld, dan wordt daarmee ook gezegd dat 
wij iets van Zijn liefde en trouw mogen uitstralen. Liefde en trouw 
gedijen in een bezield verband, een verbond. Naar Bijbels besef 
moet je een verbond onderhouden. Het wil ingeprent, gevierd, 
beleden en gedaan worden. Bij de sluiting van het verbond bij de 
Sinaï klinkt het: “Hoor Israël! De Here is onze God; de Here is één! 
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. Deze liefde krijgt een 
bedding in de trouw. “Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij 
zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in 
uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en 
wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand 
binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij 
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zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten” 
(Deut. 6:4-9). De voorhoofdsband (een sieraad) uit Deuteronomium 
is in Spreuken een halsketting geworden. ‘Bind ze om uw hals’. 
Liefde en trouw zijn geen idealen waarnaar wij moeizaam streven. 
We kunnen ze omhangen als een sieraad. God is ons geluk en Zijn 
verbond is onze vrede. Zo’n sieraad is een teken voor je omgeving 
en ook voor jezelf. Het herinnert je eraan waar je het geluk mag 
zoeken. Een sieraad om je hals zegt niet veel. Maar je hebt dat 
sieraad cadeau gekregen. Iemand houdt van je. En nu hangt het stil 
te glanzen als een verwijzing naar degene van wie je het gekregen 
hebt. Het laat zien welke band je met elkaar hebt. Denk ook aan 
een trouwring. Er zijn in de liefde zoveel stille momenten; die 
spreken voor zich. Maar liefde en trouw zijn allerminst 
vanzelfsprekend.  Het is een hele klus om in liefde en trouw te 
leven. Een gevecht is het. Veel mensen komen helaas niet 
ongeschonden uit hun opvoeding tevoorschijn. Relaties staan soms 
bol van spanning. Liefde en trouw betekenen praktisch: elkaar niet 
in de weg zitten en er voor elkaar proberen te zijn in alle 
omstandigheden, elkaars lasten dragen, elkaar ondanks alles 
vasthouden. Het is een dankzegging waard, als je je niet verlaten 
voelt. Want verlaten worden, alleen verder moeten, is 
verschrikkelijk. Als God en Zijn verbond uit het zicht verdwijnen, 
worden de mensen op zichzelf teruggeworpen. Dat zie je om je 
heen gebeuren. Dan wordt trouw een zijden draadje, zoiets als 
gezondheid: voor je het weet is het over. Mensen worden verlaten 
door medemensen, partners, geliefden. Met alle ellende van dien. 
Laat liefde en trouw je niet verlaten! Kan dat, dat liefde en trouw 
toch blijven?  Verderop in de Bijbel hoor ik van Jezus Christus Die 
door God werd verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden 
worden. Liefde en trouw rusten in een verbond, Gods verbond met 
ons, en daar hangt een prijskaartje aan. Het offer van Jezus 
Christus voor ons. Onderlinge liefde en trouw vragen soms ook een 
offer. Het offer van jezelf. Ben je bereid jezelf op te offeren ter wille 
van de ander?  Zonder offer zal het niet gaan, niet tussen God en 
ons en ook niet tussen mensen onderling. 

Jan Wolters. 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

Binnenkort, 29 september, is er een aangepaste kerkdienst waaraan het 
Regenboogkoor meewerkt. Dat betekent dat er ook in de liederenkeuze en 
de vormgeving van de dienst allerlei aanpassingen zullen zijn. We hopen 
op een mooie dienst met elkaar. Daarnaast zijn er de gewone diensten 
met gastvoorgangers en ook die waarin ik zelf voorga. Waar het over zal 
gaan weet ik nog niet, maar waarschijnlijk lees ik verder in het boek 2 
Samuël. 
 

======================================================== 

29 september komt het koor De Regenboog bij ons meewerken in de 
aangepaste kerkdienst.  
 

Aanvang dienst 10.00 uur !!! 
 
Het koor De Regenboog: 
Dit is een enthousiast interkerkelijk koor met ongeveer 32 bijzondere, 
anders begaafde leden, afkomstig uit Heerde en omgeving. 
Inmiddels bestaat het koor al 23 jaar. 
Ze zingen veel liederen over de Here God, liederen met een Bijbelse 
boodschap, die ze tijdens medewerking in kerkdiensten ten gehore 
brengen. 
Het koor staat onder leiding van Efron Nitrauw uit Veenendaal en wordt op 
de piano begeleid door Ina Mijnheer uit Wezep. 
Ze repeteren eens in de 2 weken op de dinsdagavond en ze hebben 6 
optredens per seizoen. 
Ze vinden het altijd leuk en gezellig om dit te doen. 
 
 
 

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN 

08 september   Open Doors 
Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te 
geloven. Ze worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Onze 
roeping is te versterken wat dreigt te sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, 
een groep geheime gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. 
Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn: als één 
van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Jouw gebed en betrokkenheid zorgen 
ervoor dat vervolgde christenen niet alleen staan. 
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15 september   Pastoraat 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone 
kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan 
de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk 
categoriaal pastoraat voor doven. 

Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met 
God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. 
Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat 
hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder 
dove mensen. 

22 september   Glorie vd Libanon, Fam. v. Saane 
Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. 
Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor 
het hele Midden-Oosten. 

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als 
theologiedocent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische 
theologie en missiologie aan theologiestudenten in Beiroet. Daarnaast 
organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf. 

Bidden 

Theologiestudenten in Beiroet - uit alle windstreken van het Midden-
Oosten - zijn erg bezorgd over de situatie in Gaza. Samen met hun docent 
Wilbert van Saane schreven ze een gebed voor de mensen daar. Daarin 
leggen ze hun zorgen bij God neer. Bid mee in de kerkdienst 

Wat betekent dit project voor Shant Akoushian? 

“Na mijn theologiestudie keerde ik terug naar Syrië, mijn land. Ik ben nu al 
een paar jaar predikant in Kassab, een klein dorpje in het noordwesten. 
Alle lessen die ik leerde in Beiroet komen me nu goed van pas. Het leven 
is niet makkelijk in Syrië. De economische situatie is bar, veel Syriërs zijn 
afhankelijk van hulp van familie, de kerk of liefdadigheidsorganisatie. De 
kerk is de enige plaats waar ze horen over liefde en vrede. De toekomst 
van Syrië is onzeker, maar de kerk kan de mensen nieuwe hoop geven. 
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” 

29 september   Printkosten Kerkklok 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/gebed-voor-de-mensen-in-gaza/
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06 oktober   Kerk en Israël  
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag in 2024 wordt het 
werk van Sadaka-Reut, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Israël, 
gesteund. Deze organisatie organiseert gezamenlijke activiteiten op 
middelbare scholen en universiteiten in Israël. Jongeren van verschillende 
nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze 
horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling 
begrip veel verschillen kan overbruggen. 

13 oktober   Bloemengroet 
 
20 oktober  Rudolph St. Jeugddorp de Glind  
Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons 
werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te 
groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving. 
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al 
jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, 
ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in 
gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen 
werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp. 
 

27 oktober   Verwarming Kerk 
 
03 november   Renovatie Kerk 
 
“Want God heeft lief wie blijmoedig geeft”…  (2 Kor.9 : 7b) 
 
 

UIT DE GEMEENTE 

JARIGEN 
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder  
degenen die de leeftijd vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken. 
Maand september:    
09-09 Mevr. S.P. van Dijk-Bartelink 
30-09 Dhr.   H.J. van der Wal 
Maand oktober: 
04-10 Dhr.   F.J. Draaijer  
09-10 Mevr. J.H. Rakhorst-Wagteveld  
09-10 Dhr.   J. Nederveen 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-werelddiaconaat-israel-israelzondag/
https://www.rudolphstichting.nl/ons-werk/uithuisgeplaatste-kinderen/jeugddorp-de-glind/
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ZIEKEN 
Mevrouw Rakhorst, Veesser Enkweg 48, is inmiddels alweer enkele 
maanden in Brinkhoven. Haar situatie lijkt stabiel, maar is tegelijk erg 
zwak. We wensen haar alle goeds toe. Er zijn naast haar ook nog anderen 
die ziek zijn (geweest) of bij wie onderzoeken hebben plaatsgevonden. Het 
is best spannend om de uitslagen af te wachten. Onzekerheid kan knagen. 
Ik merk steeds weer dat meeleven met elkaar goed doet. Fijn dat er zo met 
elkaar meegeleefd wordt. 
 

 

HEILIG AVONDMAAL 

Heilig Avondmaal aan huis. 

Misschien wist u het wel, maar ik wijs u op de mogelijkheid dat in 

aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk het ook thuis 

gevierd kan worden, m.n. bij mensen die door ziekte niet zelf naar de kerk 

kunnen komen. Als u van deze mogelijkheid gebruik zou willen maken, 

moet u dat in de week voorafgaand aan de viering aan mij of aan één van 

de kerkenraadsleden kenbaar maken.  

 

 

KERKENRAADSVERGADERING 
Op 01 en 29 oktober 2024 staan de volgende vergaderingen van de 
kerkenraad gepland.  
 
Informatie voor de kerkklok uiterlijk donderdag 03 oktober aanleveren.  
 
 
 

VANUIT APELDOORN 
Wanneer ik dit schrijf is het volop vakantietijd. Het is goed om je even 
terug te trekken uit het drukke leven. Het is ook goed om te genieten van 
al het mooie dat God ons in Zijn schepping geeft. Daarvoor hoef je niet ver 
weg te gaan. Ook langs de IJssel kan het zo mooi zijn. 
Hartelijk groeten, 
  
Jan Wolters  
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                KRINGEN 
KOFFIE/THEE OCHTENDEN VOOR IEDEREEN 
  
De deur staat open voor iedereen uit Veessen, Vorchten en omgeving!!! 
Het is altijd een gemoedelijk samenzijn. Een moment van gezelligheid 
waar lief en leed gedeeld kan worden, maar waar niets moet! Daarom heet 

het ook ONTMOETEN        
 
Vindt u het gezellig om andere mensen te 
ontmoeten en een praatje te maken dat kan op: 
  
25 september    23 oktober        20 november  
15 januari    12 februari en  12 maart  
     
is iedereen weer van harte welkom vanaf 09.30 uur voor een kopje koffie 
of thee in de Boerbrink.   
 
     18 december  (Kerstviering) 
     16 april  (Paasviering) 
     14 mei (Jaarlijks uitstapje) 
Meer informatie van bovenstaande activiteiten volgt  t.z.t.  
 
We zien jullie graag !! 
 
Hartelijke groet, Hennie Mulder 0578-631489   
======================================================== 
Leerhuiskring. 
Het nieuwe seizoen nadert alweer: voor de leerhuiskring heb ik de 
volgende data gereserveerd: dinsdag 10 september, dinsdag 15 oktober, 
dinsdag 12 november en dinsdag  10 december. In 2025: 14 januari, 11 
februari, 11 maart en 8 april. Weer steeds op een dinsdag We komen dan 
om 19.30 uur in de Boerbrink bij elkaar. 
======================================================== 
Inburgeren 
Ook voor deze kring heb ik de data vastgelegd: 17 september, 22 oktober, 
19 november en 17 december. In 2025: 21 januari, 18 februari, 18 maart 
en 22 april. Het is steeds op een dinsdag. We komen dan om 20.00 uur bij 
elkaar bij Henri en Diana van Ommen. 
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Vrouwengroep 'Zus & Zo' 
 
Het nieuwe seizoen van de VROUWENGROEP ZUS & ZO is op 29 
augustus van start gegaan maar er is zeker nog ruimte voor vrouwen die 
mee willen doen. 

Het is op donderdag in de oneven weken in de Verbinding in Vorchten  
(Kerkweg 19A)  

Twee van de groep verzorgen de inleiding op de ochtend, soms zingen we 
wat of luisteren naar een mooi lied. Daarna gaan we uit elkaar in kleinere 
groepen om door te praten over het onderwerp. 

We starten om 9.15 uur en ronden af om ongeveer 11.45 uur. Het is een 
laagdrempelige en heel gezellige groep. Bijbelkennis is geen vereiste; we 
leren iedere keer weer wat, met en 
van elkaar. 

Wil je deelnemen, wees dan van 
HARTE WELKOM!! Ook als je 
gewoon een keer een ochtend wilt 
meemaken om te ervaren of het iets 
voor je is, dan is dat mogelijk! Soms 
hebben we activiteiten elders en/of 
buiten de ochtenden om en 1x per 
jaar gaan we een weekendje weg. 

ONTDEKKEN, JEZUS, ONTMOETEN, GELOOF, ZUSJES, 
HEILIGEGEEST, WELKOM, VERBINDEN, TROOSTEN, DELEN, 
VROUWEN, LIEFDE, GROEIEN, SPIEGELEN, KRUIS, BEMOEDIGEN, 
HELPEN, VERWACHTEN, KONINKRIJK, LEREN, GOD, VERGEVEN, 
LEREN, VERTROUWEN, DIENEN, BLOEIEN, OPEN, BIDDEN, 
VROLIJKHEID, AANDACHT, MEELEVEN, LACHEN, DOCHTERS, 
VRIJHEID, RELATIE, SAMEN, VOLHOUDEN, HOOP, VEELKLEURIG, 
EENHEID. 

De data van de ochtenden zijn 12-9, 26-9, 10-10, 24-10 ,7-11, 21-11, 
5-12, 19-12-2024 
2025: 16-1, 30-1, 13-2, 27-2, 13-3, 27-3,10-10, 24-10, 8-5, 22-5, 5-6,  
19-6 en 3-7. 
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Gebedskring Veessen / Vorchten 
 
 

 
 
 
 
 

Sinds heel wat jaren bidden gemeenteleden uit Veessen en Vorchten samen 
voor kerk en samenleving. Gebed is de motor van de kerk en de kerk wordt 
wel eens het voertuig van het geloof genoemd. Zonder gebed geen 
beweging dus... 
  
Bidden kan natuurlijk overal en op elk moment, maar samen bidden geeft 
zoveel extra! Het versterkt de onderlinge band en helpt je groeien in geloof. 
Bovendien worden we in de Bijbel opgeroepen om eenparig te bidden. De 
kracht van gezamenlijk gebed zien we bijvoorbeeld bij Petrus, toen de 
gevangenisdeuren voor hem open gingen! 
  
Wil je mee bidden? Van harte welkom iedere tweede maandag van de 
maand  op 14-10, 11-11, 09-12-2024, 13-01, 10-02, 10-03, 14-04, 12-05 en 
09-06-2025 om 20.00 uur bij Harry en Marina de Velde, Marledijk 23 in 
Marle. 
 
 
Voor info: 0578-631216 (Marina) of 0578-631201 (Karin) 
 
 
 
 
 

https://www.hervormdegemeenteveessen.nl/media/blokitems/343.jpg
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                                     VOOR DE GEMEENTE 

Vakantiebijbelweek 2024 | WEGWIJS 
Dit jaar hebben we gewerkt met het thema WEGWIJS en stond de tent in 
Vorchten. Traditiegetrouw werden alle kinderen met de kar opgehaald en 
naar de tent gebracht. Iedere dag begonnen we in de tent met het zingen 
van leuke liedjes, waren BOB en ROOS er weer bij in de poppenkast en 
was er een vrijwilliger die een mooi verhaal kwam vertellen.  
 
Op dinsdag zijn we begonnen met een vossenjacht. Een heel aantal 
vossen zat verstopt in Vorchten. In zes groepjes zijn de kinderen op zoek 
gegaan. Bij iedere vos kregen ze een puzzelstukje en zo konden ze aan 
het einde een mooie puzzel maken.  
 
Op woensdag zijn we gestart met het bouwen van de hutten. Bergen 
pallets en hout werden omgetoverd tot de prachtigste bouwwerken. De 
kleine kinderen hebben een mooie boot geknutseld, want we hadden het 
die dag over het verhaal van JONA. 
 
Donderdag werden alle hutten geverfd en versierd en de kinderen 
maakten plannen voor de verkoop in de avond. Want in de avond kwamen 
alle ouders, vrienden en buren. De kinderen hebben al hun liedjes laten 
horen, hun bouwwerken laten zien en ze hebben spullen en eten verkocht 
voor het goede doel. We hadden dit jaar namelijk een heel mooi doel: 
Dierbaar Cadeau van de stichting Red een KIND. We hebben gespaard 
voor kippen (5,-), geiten (25,-) en koeien (50,-). Er waren veel bezoekers 
en het was een gezellige avond.  
 
De slotdienst van de mooie VakantieBijbelWeek werd geleid door ds. Hans 
van Ark en was in de tent. Wat waren er veel mensen uit Veessen, 
Vorchten en Marle! De kinderen deden enthousiast mee met de liedjes.  
Na de dienst was het nagenieten met elkaar, buiten en in 'De Verbinding.'   
 
Het was een feest om iedere dag de enthousiaste en blije koppies te zien. 
Er werd uit volle borst meegezongen en we hebben voor het goede doel 
uiteindelijk  € 1.353,32 opgehaald. Dat zijn 20 koeien, 12 geiten en bijna  

11 kippen! 
Dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben. Laten we er volgend jaar 
weer een feest van maken! 
 
Groeten van het VBW-team. 
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Op Zondag 29 september hebben wij een extra FEESTELIJKE DIENST in 
ons kerkje van Veessen. 

Het beroemde koor de Regenboog zal ons dan trakteren op 

een fenomenaal muzikaal optreden, dat is iets waar we al een 
hele tijd naar uitkijken!! 
 Ze zijn moeilijk te boeken omdat ze 

ontzettend populair zijn. 

LET OP ! De dienst begint om 10.00 !! 
Na de dienst is er koffie thee en/of fris in de 
Boerbrink. 

WELKOM IEDEREEN ! 

======================================================== 

ZOMAAR ZINGEN OP ZONDAG  

Zondag 07 oktober na de kerkdienst en het daaropvolgende koffiemoment 

start ongeveer rond 11.15-11.30 uur.  

Iedereen die van zingen houdt is van harte uitgenodigd in het kerkje van 

Veessen. 

Frans Durieux zal op de piano een afwisselend repertoire aan liederen 

begeleiden.  

Er worden liederen door Frans uitgezocht maar 

hij kan eventueel ook op verzoek spelen.  

Als u het kunt zingen, kan hij het spelen!  

Jong en oud WELKOM !! 
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        STARTZONDAG  
           KERKELIJK SEIZOEN 2024/2025 
  

                    *27 OKTOBER*  
 

 

Zoals andere jaren zullen we als gemeente de opening van het seizoen 
ook nu weer samen vieren. 
Na de kerkdienst drinken we eerst koffie en daarna zullen we een 
gezamenlijke activiteit met jong en oud beleven. De goede traditie is dat 
samen eten en hiervoor vragen we weer een aantal KEUKEN-PRINSJES 
EN PRINSESJES om iets klaar te maken. 
 
 
Graag opgeven bij Tineke van 
Bessen of Karin Huiskamp  
 

 

 

 

======================================================== 

Uitschrijven als lid van de kerk? 

Als u niet langer lid wilt blijven van de kerk en zich uit wilt laten schrijven is 
er een formulier dat u daarvoor in kunt vullen en inleveren. Wilt u dan ook 
de vraag of dat eventueel gepubliceerd mag worden in de Kerkklok 
beantwoorden? U kunt zo'n formulier aanvragen bij de voorganger, scriba 
of iemand van de kerkenraad. Natuurlijk hopen we dat er weinig of liefst 
geen gebruik van gemaakt zal worden...! 
 
======================================================== 
Bidden. 
Als je het kerkblad leest, komen wekelijks onze zieke gemeenteleden erin 
voor. Je leest dan van opname in het ziekenhuis, soms heel plotseling 
wordt men opgenomen voor een operatie.  Het raakt je, vooral als het 
bekenden van ons zijn! Maar wat komt het dichtbij als het jezelf overkomt, 
en je staat voor een operatie. Dan wordt het wel heel persoonlijk. En wat 
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ben je dan als mens naakt en weerloos. Je kunt niet meer vluchten. En wie 
beschermt je nog? Als je wacht in een röntgenkamer. Zal de foto een 
kwaadaardige vlek vertonen? Je gaat de operatiekamer in. Wat zullen ze 
vinden? Kom ik uit de narcose? Allemaal vragen die dan op ons afkomen 
als mens. En wat ben ik dan weerloos en afhankelijk. Ja heel kwetsbaar! 
Je voelt op zo’n moment God soms heel dichtbij, en soms ook niet!  Want 
je bent ook mens, kwetsbaar vol angst en zorgen! Ja toch? Dan heb je 
alleen nog houvast en Zijn belofte: “Ik ben er bij”! Mensenkind, wie je dan 
ook bent, dat houvast mag je nu vastgrijpen in het geloof, met al zijn 
onzekerheden. Als ik de weg moet maken naar het ziekenhuis! Dan blijft 
over alleen het gebed tot Hem! “Hemelse Vader, U weet dat ik morgen 
geopereerd zal worden. Soms kan ik het helemaal overgeven, en dan 
opeens vliegt het me aan en ben ik angstig. Maar ik heb geen keus! Ik 
geloof dat U mij deze weg wijst, laat mij die gehoorzaam gaan. 
Straks zal ik van niets meer weten, ook niet meer kunnen bidden. Houd U 
dan mijn hand vast.  
Bestuur de hand van de chirurg, en wees de verpleegkundigen nabij, die 
mij en andere zieken zullen helpen. Laat mij straks U mogen danken. 
Omdat U me hebt gered. En indien niet Heere, U bent groot en goed! 
Daarom geef ik me aan U over. Niet slechts aan de dokter (ook dat), maar 
aan U. Vergeef al mijn zonden; ik kan niets meer goed maken. Ik vertrouw 
mezelf en al de mijnen toe aan Uw barmhartigheid in Jezus Christus, onze 
Heere. AMEN.” 
Naakt en weerloos de operatiekamer in, maar met Hem, als Heiland om je 
heen! Dan mag je je veilig en geborgen weten in Zijn doorboorde handen, 
die gebloed hebben voor u en mij!                                                                                                       
Jan van Dieren. 
======================================================== 
Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld 
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van 
de PCOB op woensdagmiddag 18 september om 14.30 uur in het 
Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. 
Op deze middag geeft Mia Wiercx van Rijn een PowerPointpresentatie met 
als titel” Mijn leven bij de Saharaoui nomaden, een vergeten volk in de 
woestijn. We worden aangenaam verrast door de fascinerende flora en 
fauna en zien de geboorte van een kameeltje. 
U bent van harte welkom en de toegang is gratis. 
Info: e-mail pcobheerde@gmail.com of tel.nr. 0578-696822. 
 
 

mailto:pcobheerde@gmail.com
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   Verantwoording collecten en giften:  Juni / Juli en Augustus 2024                    
 

Collecten 
 
 
 
 
Verjaardagfonds 
 
 
Giften 
 
 
 
 
 
Bloemengift 
 
Kerkklok 
 
Eiermarkt 
 
 
Restauratie 
Kerktoren 

Collectegeld tijdens de 
kerkdiensten en ontvangen via 
de bank. Dit is samen voor 
Diaconie en Kerk 
 
Meerdere giften: 50,- 25,- 15,- 
24,- 25,- en 3 x 10,- 
 
Giften via Ds. G.J. Wolters: 
20,- 10,- 50,- 10,- 500,- 50,- 
 
En via de bank: 
200,- 100,- 50,- 20,- 25,- 
 
Meerdere giften:15,-10,-10,- 10,- 
 
Gift voor de Kerkklok 25,- en 30,- 
 
Opbrengst voor restauratie 
Kerk op de eiermarkt 
  
Meerdere giften: 500,- 75,- 100,- 
25,- 100,- 250,- 50,- 300,- 100,- 
150,- 500,- en 250,-  

 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 
 

€ 
 
 
 

€ 
 

 
 
 

1.437,37 
 

 
169,00 

 
 

640,00 
 
 

395,00 
 

45,00 
 

55,00 
 
 

    504,00 
 
 
 

  2.400,00 

Totaal Collecten en giften  € 5.645,37        

 
Alle gevers hartelijk dank 
 
 

KERKKLOK REDACTIE 

De Kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink en Ellen van Olst 
 

Kopij kerkklok inleveren voor: Donderdag 03 oktober !! 
 
 

E-mailadres:  kerkklok@kerkveessen.nl 
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl 

mailto:kerkklok@kerkveessen.nl
http://www.hervormdegemeenteveessen.nl/
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COLLECTEMUNTEN 
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten op 
 
Bankrekening:    NL36RABO0373728573  
ten name van:     CvK Hervormde Gemeente Veessen 
 
Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden 
van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.  
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat: 
 
25   stuks   € 25,00 50  stuks   € 50,00 
75   stuks   € 75,00     100  stuks   €    100,00 
 
Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden 
de munten bij u thuisbezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen 
aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt. Door 
deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale 
aftrekpost. 
 

 

ROOSTERS 

 
 

BOERBRINK SCHOONMAKEN 

11/17 – 08 
06/12 – 10 
08/14 – 12 

dames van Dieren-Bomhof / Mulder-Wijenberg 
dames van der Beld-Witteveen / Karrenbeld-Bomhof  
dames van Welsum-Nooteboom/Veenstra-Timmerman 
 

 
 

KERK SCHOONMAKEN 

15/21 – 09 
29/05 – 10 
13/19 – 10 
27/02 – 11 
10/16 – 11 
24/30 – 11 

mevr. Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen 
de heer B. van der Scheer/ mevr. F. van der Scheer 
mevr. Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer 
mevr. Van Dieren-Bomhof / Mulder-Weijenberg 
mevr. Kouwenhoven / Feenstra-Timmerman 
mevr. v. Welsum-Nooteboom/v.d. Scheer-Steenbergen 
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS 

08/14 – 09 
15/21 – 09 
22/28 – 09 
29/05 – 10 
06/12 – 10 
13/19 – 10 
20/26 – 10 
27/02 – 11 
03/09 – 11 
10/16 – 11 
17/23 – 11 
24/30 – 11 

dhr. G. Wonink  
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven  
de heren H. Bosman  
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp 
de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag 
dhr. G. Wonink  
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven  
de heren H. Bosman  
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp 
de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag 
dhr. G. Wonink  
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven 

 

RONDOM DE KERK 

08/14 – 09 
15/21 – 09 
22/28 – 09 
29/05 – 10 
06/12 – 10 
13/19 – 10 
20/26 – 10 
27/02 – 11 
03/09 – 11 
10/16 – 11 
17/23 – 11 
24/30 – 11 

dhr. G. Wonink  
dhr. H. Bos 
dhr. W. Schoonhoven 
dhr. H. v. Welsum 
dhr. J. Nederveen 
dhr. G. Wonink 
dhr. H. Bos 
dhr. W. Schoonhoven 
dhr. H. v. Welsum 
dhr. J. Nederveen 
dhr. G. Wonink 
dhr. H. Bos 

 

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK 

08/14 – 09 
15/21 – 09 
22/28 – 09 
29/05 – 10 
06/12 – 10 
13/19 – 10 
20/26 – 10 
27/02 – 11 
03/09 – 11 
10/16 – 11 
17/23 – 11 

dhr. H. van Welsum         0578-631285 
dhr. G. van der Scheer        06-11581790  
dhr. H. Bosman         0578-631457  
dhr. W. Pieltjes         0578-631483 
dhr. W. van Dieren         0578-631370 
dhr. J. Bastiaannet         0578-692916  
dhr. B. van der Scheer        0578-631270 
dhr. H. van Welsum         0578-631285 
dhr. G. van der Scheer        06-11581790  
dhr. H. Bosman         0578-631457  
dhr. W. Pieltjes         0578-631483 



De Kerkklok. Jrg.89,   nr. 4, september 2024   

21 
 

 
ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN 

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur 
Door de week: 19.30 uur 

 
 

Zondag 08 september 
 

Voorganger: Dhr. J. Venus Organist:  Dhr. H. Hakkert 

Uit: Apeldoorn Kindernevendienst: Geen 

Telefoon:  06-16746618 Kinderoppas: Mevr. van Welsum  

Ouderling: Dhr. G. Kouwenhoven Kerkauto: Dhr. J. Bastiaannet  

Diaken: Mevr. T. van Bessen Telefoon: 0578-692916   

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Groen 

Koster: Dhr. H. van Welsum  Deurcollecte: Open Doors 

 
 
 

Zondag 15 september 
 

Voorganger: Dhr. G. Timmer Organist:  Dhr. J. Smit 

Uit: Heerde Kindernevendienst: Henry 

Telefoon:  0578-693068 Kinderoppas: Mevr. A. Pleiter  

Ouderling: Dhr. G. Kouwenhoven Kerkauto: Dhr. W. van Bessen  

Diaken: Mevr. T. van Bessen Telefoon: 0578-631451      

Kerkvoogd: Dhr. B. v.d. Scheer Antependium: Groen 

Koster: Vacant  Deurcollecte: Pastoraat 

 
 
 

Zondag 22 september 
 

Voorganger: Ds. J. Stap Organist:  Dhr. J. Bosch 

Uit: Wanneperveen Kindernevendienst: Geen 

Telefoon:  06-45751180 Kinderoppas: Mevr. W. Karrenbeld  

Ouderling: Mevr. K. Huiskamp Kerkauto: Mevr. G. Bomhof  

Diaken: Mevr. T. van Bessen Telefoon: 0578-631356      

Kerkvoogd: Dhr. B. v.d. Scheer Antependium: Groen 

Koster: Dhr. G. Kouwenhoven  Deurcollecte: Glorie vd Libanon,  
Fam. v. Saane 
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Zondag 29 september  
Met medewerking van het koor De Regenboog 

Aanvang dienst 10.00 uur !!! 
 

Voorganger: Ds. G.J. Wolters Organist:  Dhr. E.R. Luikens 

Uit: Apeldoorn Kindernevendienst: Annelies 

Telefoon:  055-2056041 Kinderoppas: Mevr. A. Kouwenhoven  

Ouderling: Mevr. K. Huiskamp Kerkauto: Mevr. J. Bos  

Diaken: Dhr. H. Bosman Telefoon: 06-12157015      

Kerkvoogd: Dhr. B. v.d. Scheer Antependium: Groen 

Koster: Mevr. T. van Bessen  Deurcollecte: Printkosten Kerkklok 
 

Zondag 06 oktober 
Israëlzondag 

 
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg Organist:  Dhr. M. Westenberg 

Uit: Ede Kindernevendienst: Geen 

Telefoon:  0318-640197 Kinderoppas: Mevr. van Welsum  

Ouderling: Mevr. K. Huiskamp Kerkauto: Dhr. G. Pleiter  

Diaken: Dhr. H. Bosman Telefoon: 06-20410648       

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Groen 

Koster: Dhr. B. v.d. Scheer  Deurcollecte: Kerk en Israël  

 
 

Zondag 13 oktober 
 

Voorganger: Ds. L. Lammers Organist:  Dhr. H. van der Geer 

Uit: Heerde Kindernevendienst: Ellen 

Telefoon:  0578-244139 Kinderoppas: Mevr. A. Pleiter  

Ouderling: Mevr. D. van Ommen Kerkauto: Dhr. W. Wullink  

Diaken: Dhr. H. Bosman Telefoon: 06-38923244  

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Groen 

Koster: Mevr. K. Huiskamp  Deurcollecte: Bloemengroet 

 

Zondag 20 oktober 
Heilig Avondmaal 

 
Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg Organist:  Mevr. T. Visser 

Uit: Ede Kindernevendienst: Geen 

Telefoon:  0318-640197 Kinderoppas: Mevr. W. Karrenbeld 

Ouderling: Mevr. D. van Ommen Kerkauto: Dhr. J. Bastiaannet  

Diaken: Dhr. H. van Welsum Telefoon: 0578-692916    

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Groen 

Koster: Dhr. H. Bosman Deurcollecte: Rudolph St. Jeugddorp de 
Glind 
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Zondag 27 oktober 
Startzondag 

Overdracht Scribaat 
 

Voorganger: Ds. G.J. Wolters Organist:  Dhr. J. Smit 

Uit: Apeldoorn Kindernevendienst: Joukje 

Telefoon:  055-2056041 Kinderoppas: Mevr. A. Kouwenhoven  

Ouderling: Mevr. D. van Ommen Kerkauto: Dhr. W. van Bessen 

Diaken: Dhr. H. van Welsum Telefoon: 0578-631451    

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Wit 

Koster: Vacant  Deurcollecte: Verwarming Kerk 

 

Zondag 03 november 
 

Voorganger: Ds. J. Muis Organist:  Dhr. J. Bosch 

Uit: Deventer Kindernevendienst: Geen 

Telefoon:  06-42933933 Kinderoppas: Mevr. van Welsum  

Ouderling: Dhr. G. Kouwenhoven Kerkauto: Mevr. G. Bomhof  

Diaken: Dhr. H. van Welsum Telefoon: 0578-631356       

Kerkvoogd: Vacant Antependium: Groen 

Koster: Mevr. D. van Ommen  Deurcollecte: Renovatie Kerk 
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COLOFON 

Predikant:                               

Ds. G.J. Wolters 
Belle van Zuylenbrink 14 
7321 HR  Apeldoorn 
Telefoon 055 - 2056041 / 06 - 17873004           
e-mail: pastorie@kerkveessen.nl     
 

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl 

Ouderlingen: 
Dhr. G. Kouwenhoven                 06-51088986 
Mevr. K. Huiskamp                      0578-631201 
(Jeugdouderling/scriba) 
Vacant 
  
  
Ouderling - Kerkrentmeesters: 
Dhr. B. van der Scheer                06-51158653 
Mevr. D. van Ommen                  06-15225352 
e-mail                  kerkvoogdij@kerkveessen.nl 
 

 

Diaconie: 
Dhr. H. Bosman                          0578-631457 
Dhr. H. van Welsum                   0578-631285 
Mevr. T. van Bessen                  0578-631451 
e-mail                       diaconie@kerkveessen.nl 
 
 
 
Kerkklok: 
Mevr. W. Wullink en Mevr. E. van Olst 
e-mail                       kerkklok@kerkveessen.nl 
 

Administratie: 
Ledenadministratie: 
Dhr. J. Nederveen              0578-631252 
e-mail                  leden@kerkveessen.nl 
 
Boekhouding: 
Dhr. W. Pieltjes                  06-15339415 
e-mail      administratie@kerkveessen.nl 
 
Scribaat (uitvoerend): 
Mevr. A. Buitendijk             0578-641889 
e-mail                 scriba@kerkveessen.nl 
 
Coördinatie organisten: 
Mevr. T. Visser                   0578-631654 
 
Begraafplaats: 
Onderhoud: 
Dhr. B. van der Scheer       06-51158653 
 
Administratie: 
Dhr. G. Kouwenhoven        06-51088986      
e-mail               verhuur@kerkveessen.nl 
 
Grafdelver:  
Regratec                              0572-360262 

 

Collectebonnen / Giften 
 
t.n.v          CvK Hervormde Gemeente Veessen 
      
Bank:       NL36 RABO 0373 7285 73 

Giften Diaconie: 
 
t.n.v.          Diaconie  Herv. Gem. Veessen 
 
Bank:        NL08 RABO 0326 5033 66 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

